
                  

           Kampboekje Kapoenen 2024 

 
 

Dag lieve Kapoenen, 

 

Kom mee op onze spannende reis door de tijd. We ontdekken samen allerlei periodes 

doorheen de tijd. Van het verleden tot de toekomst naar het heden. Haal de 

ontdekkingsreiziger in jullie naar boven en kom verkleed in je favoriete tijdsperiode!  

 

 

Praktisch 

 

Dit jaar gaat het kamp door in Sint-Niklaas (Domein Puytvoet - Puitvoetstraat 91/A, 9100 Sint-

Niklaas).  

Het kamp vindt plaats van 7 tot 14 augustus. We verplaatsen ons met de trein.  

We spreken op woensdag 7 augustus af aan het station van Oostende om 8u40.  

We komen terug aan in het station van Oostende, woensdag 14 augustus om 16u51. 

Moesten er wijzigingen zijn in de uren communiceren wij dit via de Whatsapp groep! 

 

Controleer zeker ook nog eens of de informatie op de medische fiche klopt zodat wij weten waar 

we rekening mee moeten houden(allergieën, medicatie,…).   

Indien er medicatie moet worden genomen gelieve deze af te geven aan de leiding voor vertrek 

samen met de identiteitskaart!  

 

Er kan een brief of kaartje verstuurd worden naar het adres van de kampplaats voor jullie Kapoen. 

Indien jullie graag ook een briefje krijgen van jullie kapoen, gelieve dan zeker de adressen mee te 

geven en ook postzegels! Je kan je postzegel afgeven aan de leiding samen met je identiteitskaart 

 

Gelieve geen snoepgoed, spelletjes, speelgoed, boeken, strips etc. op te sturen via post of mee te 

geven met uw kapoen Dit houden wij toch bij tot het einde van het kamp. 

 

 

Kostprijs 

 

De kostprijs is €150 voor het volledige all-in kamp. Gelieve dit bedrag over te schrijven op het 

rekeningnummer: BE40 9792 4308 7863 met vermelding “naam van het kind + Kapoen + groot 

kamp” vóór 1 juli 2024 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Wat neem je mee 
 

o Identiteitskaart !!! 

o Eventuele medicatie  

o Neem ook zeker geen valies mee maar een trekrugzak !! 

 

Slapen: 

o Slaapzak 

o Nachtlampje als dit nog nodig is (1 die niet in een stopcontact hoeft) 

 

Kledij (die mogen vuil worden): 
o Scoutshemd!  

o T-shirts 

o Trui 

o Regenjas 

o Korte broek 

o Lange broek 

o Zwembroek/badpak/bikini + handdoek 

o Voldoende kousen + onderbroeken 

o Pyjama  

o Stapschoenen (+ eventueel reserveschoenen/slippers)  

o Witte T-shirt (die mag worden beschilderd, zeker niet vergeten)  

Tip: Zorg dat je kapoen zelf de rugzak kan dragen, We zijn maar een weekje weg, geef dus geen 10 broeken 

mee 

 

Toiletgerief: 

o Tandenborstel, tandpasta 

o Shampoo, zeep,…  

o Haarborstel/kam  

o Handdoek 

o Zonnecrème!!!  

o Muggenmelk, muggenbandje 

Overig:  

o Klein rugzakje voor de dagtocht 

o Postzegels (1 of 2 is genoeg, wij voorzien enveloppen) 

o Keukenhandoek !! (Schrijf de naam op de handdoek van je kapoen) 

o Linnen zak voor vuile kledij (geen plastic zak want dit zorgt voor schimmel) 

o Zaklamp 

o Drinkfles!  

o Verkleedkledij in het thema reis door de tijd: Neem dus verkleedkledij mee als je 

lievelingstijdsperiode. Kom verkleed als een: Egyptenaar, Romein of Griek, prins of Princesses, ridder, 

ontdekkingsreiziger of als een persoon uit de toekomst of buitenaards wezentje 

 

Wat neem je niet mee 
o Elektronica 

o Snoepgoed 

 

 



o Spelletjes/ speelgoedjes 

o Geld 

o Boeken 

Als we dit zien wordt dit afgenomen door de leiding en bijgehouden tot het einde van het kamp (of 

opgegeten ;) ) 

 

 

 

Vragen ?  

 

Aarzel niet om takleidster Maïté Roose te contacteren op het volgende nummer via sms of op 

whatsapp: 0487871905 of via het mailadres roosemaite@gmail.com  indien er nog bijkomende vragen 

zijn.  

 

 

We hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij! 

We kijken er alvast naar uit. 

 

Stevige linker, 

De kapoenenleiding 

 
 
 
 
 
 

Ook nog een kleine tip! 

 

Zorg dat jullie het avondlied vanbuiten kunnen ;)  

 
 

O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, Heer, verlaat ons niet! 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze bee 

Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree. 
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