
Onderweg Opgestoken 
 
Strofe 1  
Eerste keer op kamp, mama zie me staan.  
Je uniform nagelnieuw, je wil er vol voor gaan.  
Samen alles opgezet, de mooiste zomersport.  
De leiding neemt een kijkje maar, alles is al in-ge-stort!  
 
Refrein  
Onderweg, we zingen elke kilometer.  
Onderweg, als een hechte groep, dat gaat veel beter.  
Onderweg, links, rechts, achteruit, ondersteboven.  
Onderweg, daar hebben we het opgestoken.  
 
Strofe 2  
Voor ‘t eerst alleen op tocht,  
kompas al in de hand.  
We kiezen zelf de wegen,  
nu wordt het echt plezant.  
De derdejaars weten het beter  
tot de zon plots onder gaat.  
Onze zelfgekozen wegen,  
die staan niet op de foute kaart.  
 
Refrein  
 
Bridge  
De scouts dat is ter land, ter zee en bij de akabe.  
Nee we laten niemand achter want  
iedereen mag mee.  
Met z’n allen we gaan  
opstaan en weer vallen  
van de zee tot aan d’Ardennen  
dus we laten ons niet kennen.  
 
Onze knopen onze sjorring gaat niet lopen.  
Bak een ei en geen surprise.  
De regels zelf kiezen  
is verliezen niemand die ons tegenhoudt.  
We blijven leren,  
amuseren  
en we zijn voor eeuwig scout.  
 
2 x refrein  
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